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Meditatie 
 

 
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God 

niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan 
van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 

verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot 
in de dood - de dood aan het kruis. (Fil 2:6-8) 

  
Noaberschap. In een individualistische tijd als deze hebben wij 
als Sallanders, Twentenaren goud in handen. Zéker in 
combinatie met je geloof. Het mooie aan ‘geloven’ en 
‘Noaberschap’ vind ik dat het allebei discipline en toewijding 
vraagt. Noaberschap is natuurlijk een heerlijk woord om 
romantisch bij weg te dromen: ‘dat hebben wij als Oosterlingen 
toch maar mooi bedacht!’. Maar daar kan het niet bij blijven. 
Het gaat dieper. Er komt ook discipline en toewijding bij kijken. 
En hoe komen we daaraan? Hoe krijgen we dat? Toewijding 
krijgen we door geraakt te worden door wat de Almachtige 
Schepper van Hemel en Aarde voor jou en mij heeft gedaan.  
Hij liet zichzelf op aarde geboren worden en stierf om één te 
worden met jouw fouten. Vul ze zelf maar in. Dat gaat geen 
enkele persoon hier op aarde Hem nadoen. Hij gaf zichzelf 
totáál. ‘Het waren niet de spijkers die Jezus hielden aan het 
kruis, het was Zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij’. Dat is pas 
toewijding! Dat gaan wij Hem natuurlijk nooit nadoen!  
Maar we mogen vanuit toewijding wel nadenken hoeveel tijd 
en geld wij kunnen ‘opofferen’ voor onze ‘noaber’. En dan 
komt het aan op discipline.  
Want je voelt je niet altijd dankbaar en diep geraakt door het 
evangelie. Soms is het ook gewoon volhouden. Er bewust voor 
kiezen om wél die Bijbel te lezen na het avondeten. Omdat God 
daar doorheen kan spreken. Niet hardop, maar in je hart. Dat je 
opeens Psalm 23 op een heel andere manier gaat lezen door 
heftige dingen die je meemaakt. Dat God iets tegen Abraham 
zegt, maar dat het voelt alsof het ook op jou van toepassing is. 
Daar is discipline voor nodig!  
Helaas, het is niet zo populair om dit te zeggen. Maar een 
leerling van Jezus heeft discipline. Vaste tijden, vooral jongeren 
hebben hier behoefte aan. Niet meedoen met alle gekte, maar 
rust en vrede zoeken bij Hem die alles gaf om jou Thuis te 
brengen. 
Ik wens je toe dat je diepgeraakt, of dieper geraakt wordt door 
Zijn Liefde. 

Egbert-Jan Haselhorst, jongerenwerker 
 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za.   12 okt.  Leviticus 16:22b-34 
 
Zo.   13 okt.  Marcus 10:17-31 
Ma.   14 okt.  Psalm 119:121-128 
Di.   15 okt.  Psalm 119:129-136 
Wo.   16 okt.  Prediker 1:1-11 
Do.   17 okt.  Prediker 1:12-18 
Vr.   18 okt.  Prediker 2:1-11 
Za.   19 okt.  Prediker 2:12-26 
 
Zo.   20 okt.  Marcus 10:32-45 
Ma.   21 okt.  Prediker 3:1-15 
Di.   22 okt.  Prediker 3:16-22 
Wo.   23 okt.  Prediker 4:1-12 
Do.   24 okt.  Prediker 4:13–5:6 
Vr.   25 okt.  Prediker 5:7-19 
 
 

Inhoudsopgave 
 

 
Bij de diensten 3 
Wijkberichten 4 

Noord-West 4 
Zuid-Oost 4 
Zuid-Oost 5 
Wijk 1 5 
Wijk 2 6 
Wijk 2 waarneming 6 
Pastoraal werker 6 
PaKaN! jongerenwerker 7 

PaKaN! 7 
Plaatselijk kerknieuws 7 

Gezamenlijke berichten 8 
Hervormde gemeente 8 
Gereformeerde kerk 8 

Algemeen (kerkelijke) berichten 9 
Gebedspunten 10 
Kerkelijke adressen etc. 10 
Diversen 11 
 
 
 
 
 
 

Kerkblad 

Van gereformeerd en hervormd 

Ommen Vinkenbuurt Witharen 
 

Kerkvensters



2 

 
 
 

 

 

Zondag 13 oktober 
 

 
Hervormde gemeente 

 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. B. Dubbink  
 Dhr. W. Schuurman  
 Dhr. A. van der Vegt 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Pand25 Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst / Bible Basics  
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
 M.m.v. Vocalband True Desire 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.S. de Greef,  
 PaKaN! Jonge Gezinnendienst 
Organist: Gerrit Hilberink 
Ouderling van dienst: Mw. L. Zwiers 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. G. Welink 
 Dhr. J. Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Mw. R. Dekker, Vriezenveen 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
 
 
 

Weeksluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 18 okt. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 18 okt. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 20 oktober 
 

 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, doopdienst 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. G. Geerligs  
 Dhr. G.J. Hekman  
 Mw. M(arry) Hekman 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede, 
 Ontmoetingsdienst 
 M.m.v. Timeless 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. van Lenthe 
 Dhr. R. Robijn 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
De Kern Samen kerk 
19.00 uur:  Ds. K. Jelsma, Taizéviering  
  M.m.v. Metanoya, Stadskanaal 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Prins 
Afgevaardigde Hg: Mw. J. van Beesten 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
‘t Vlierhuis 
Maandag 21 okt. 10.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Oldenhaghen 
Vrijdag 25 okt. 18.30 uur: Dhr. J. Wieske 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 25 okt. 19.30 uur: Dhr. J. Wieske 
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Bij de diensten 
 

 
13 oktober Een bijzondere avonddienst  
om 19.00 uur in de Hervormde kerk met als thema Alfa and 
Omega. We hebben Vocalband True Desire uitgenodigd.  
Ze verzorgt de gehele dienst.  
Vooraf is er koffie, thee of ranja. Tot dan!  

Fred, Jako, Marleen, Melanie, Dorinda en Anja 
 
20 oktober Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt 
De vrienden van Daniël laten zich niet bang 
maken en blijven staan voor hun geloof. Zij 
vertrouwen erop dat hun God de Koning is 
die alle macht heeft. Niet omdat succes 
dan verzekerd is. Ze houden er rekening 
mee dat ze moeten sterven. Het is buigen 
zonder de Heer, of staan blijven met Hem, 
wat er ook gebeurt.  
‘Staan voor je geloof’ is het thema van de ontmoetingsdienst 
die op 20 oktober gehouden wordt in de kerk in Vinkenbuurt. 
Ds. Jos Hoogstede is de voorganger. De dienst wordt begeleid 
door de groep Timeless.  
Na de dienst is er koffie, thee en limonade met cake/koek. 
We hopen ook u/jou te mogen begroeten op deze 
zondagmorgen. 

Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt, 
Gerard, Henny, Rian, Wilma 

 
20 oktober Diaconiecollecte voor de Voedselbank 
Hardenberg-Ommen  
(16 oktober is het Wereldvoedseldag) 
De Voedselbank Hardenberg Ommen wordt gerund door 65 
vrijwilligers. Daaronder vallen onder meer onze bestuursleden, 
screeners, uitgiftemedewerkers, chauffeurs, inpakkers, 
logistiek medewerkers en administratief medewerkers. 
Alle opslag en distributie wordt 5 dagen per week geregeld 
vanuit ons pand aan de Nijverheidsstraat 2 in Hardenberg. Hier 
maken onze vrijwilligers ook wekelijks de voedselpakketten 
klaar voor de deelnemers in de beide gemeentes. 
Omdat de uitgifte op woensdag in Dedemsvaart en Ommen 
plaatsvindt, vervoeren onze chauffeurs de pakketten die dag in 
onze eigen vrachtwagens. Op die beide uitgiftepunten staan 
vaste teams klaar om de pakketten uit te delen. 
Enkel onze screeners komen bij de deelnemers thuis en weten 
van de financiële situatie. Zij hebben strikte geheimhoudings-
plicht. Overigens zijn ook alle andere vrijwilligers, bijvoorbeeld 
bij de uitgifte, gehouden aan geheimhoudingsplicht om de 
privacy van de deelnemers te waarborgen. 
 
Waar komt ons voedsel vandaan? 
We zijn aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Daaronder 
vallen 8 regionale distributiecentra. Wij zijn verbonden aan het 
distributiecentrum in Meppel waar we twee maal per week 
producten halen. Daarnaast maken onze chauffeurs dagelijks 
rondes om bij vaste leveranciers en producenten verse eieren, 
brood, banket, groente, vlees en andere producten op te halen 
voor de wekelijkse uitgifte. Naast de wekelijkse vaste rondes 
komen ook veel producten via acties binnen. Dat kunnen 
winkelacties zijn die onze vrijwilligers organiseren, maar ook 
door acties van particulieren, bedrijven, verenigingen, kerken, 
scholen en anderen. Diverse campingwinkels, kantines en 
anderen doneren tijdens de seizoenstop ook hun voorraden. 
Alle producten voldoen aan dezelfde strenge eisen als 
producten in bijvoorbeeld de supermarkt. Daarnaast koopt de 
Voedselbank Hardenberg Ommen ook regelmatig producten in 
van het geld dat daarvoor is geschonken. Zo kunnen er 
wekelijks gelijkwaardige en gezonde pakketten worden 
verstrekt. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

De diaconieën 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
13 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
20 oktober 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Voedselbank Ommen- 
  Hardenberg en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
13 oktober: Rik Stobbelaar 
20 oktober: Marit Veneberg 
 
Kinderoppas 
Ommen 
13 oktober: Doriene Boezelman  
  Marjon Drost 
20 oktober:  Jennie Dankelman  
  Sandra Hulsman 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ℡ 06-34229526 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
13 oktober 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
20 oktober 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie Voedselbank 
  Hardenberg-Ommen 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie Voedselbank 
  Hardenberg-Ommen 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
13 oktober: Monique Welink 
20 oktober: Marijke van Harten 
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Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. W. Ekkelenkamp 
Mw. T. Boomgaardt-Oenema 
Dhr. J. van Gerresheim 
Mw. J.H. Menderink-Gort 
Mw. G.E. Beumer-Bulthuis 
Dhr. E.J. Makkinga 
Mw. A. Wanningen-Doorten 
Mw. A. Pierik-de Boer 
Mw. A. Ekkelenkamp 
Mw. H. Horsman-Waterink 
Mw. G.J. Heusinkveld-Klanderman 
Mw. G. Lassche-Vedder 
Mw. H. Bink-Steen 
Mw. A. Wittenberg-Strijker 
Mw. G. Bouwman-Hadders 
Dhr. G. van Harten 
Mw. G. Kleinjan-Timmerman 
Dhr. G. Albers 
Dhr. G.J.A. Heinneman 
Mw. J. Horsman-Knol 
Mw. G. Klomp-van Beek 
Dhr. H. Oldeman 
Mw. P. Paarhuis-Hemstede 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Het oecumenische leesrooster en de kindernevendienst 
houden tot Advent de lezingen uit het Marcus-evangelie aan. 
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij probeert de mensen anders 
te laten kijken. Minder naar jezelf en meer naar de mensen om 
je heen. Hij vertelt dat bij God ieder mens telt. God kijkt niet 
alleen naar wie sterk en machtig is, maar juist naar wie 
kwetsbaar is en klein. We zien en horen hoe ogen en harten 
open gaan. De hoop klinkt dan door dat dit ook vandaag de dag 
nog steeds mogelijk is, omdat God naar ons blijft omzien. 
 

Doopdienst  
De dienst van 20 oktober is weer een doopdienst. Ouders die 
hiervan gebruik willen maken kunnen zich bij mij melden. 
 

Afscheid ds. Tiggelaar 
In de dienst van 20 oktober nemen wij ook afscheid van  
ds. Tiggelaar. Hij heeft met veel liefde, toewijding en inzet het 
pastoraat tijdens de verschillende vacante periodes verzorgd. 
Hij was een goede collega waarop je nooit tevergeefs een 
beroep deed. Van tijd tot tijd nam hij mij zelfs in bescherming: 
‘Ga maar iets eerder op vakantie, ik red mij wel!’. Maar volgens 
Prediker is er voor alles een tijd. Nu alle vacatures zijn ingevuld 

is nu dus de tijd aangebroken om afscheid te nemen. Tijdens en 
na de dienst van 20 oktober is hiervoor de gelegenheid. 
 

Meeleven 
Alle zieken thuis of elders wensen wij de nabijheid van onze 
Heer en Heiland toe. 
 

Ontmoetingsdienst 
Op zondag 29 september hielden wij in de Hervormde kerk om 
15.00 uur een ontmoetingsdienst. Wij zongen bekende 
liederen onder muzikale begeleiding van Riekus Hamberg 
(orgel) en Nico Verschoor (accordeon). Midden in de dienst 
was er koffie/thee/frisdrank, gebak en de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Het was iets nieuws, maar vele aanwezigen lieten 
mij weten dat het zeer geslaagd was en dat het voor herhaling 
vatbaar is. De taartbakkers Ria Kremer, Hennie Meulenkamp, 
Aly Schuurman en Riek Wermelink nogmaals hartelijk dank 
voor jullie smakelijke creaties! 
 

Erratum 
De crematieplechtigheid van Dirk Evers vond plaats op  
17 september en niet op 17 april, zoals werd vermeld in het 
vorige kerkblad. 
 

Vakantie 
In oktober heb ik (herfst)vakantie. Voor vragen rondom 
pastoraat kunt u contact opnemen met de pastoraal 
coördinator Wilma Ekkelenkamp. 
 

Tot Slot… 
Voor mijn gevoel ben ik net terug van vakantie en nu heb ik 
een nieuwe vakantie alweer in het verschiet. Het is een 
voorrecht dat dit mogelijk is. Ik weet dat veel anderen dit, om 
allerlei redenen, niet kunnen. Dat te weten maakt het voor mij 
extra ‘waardevol’. Met een gemeentelid sprak ik laatst over dat 
liedje van je zegeningen tellen. Ik hoop dat wij dat met elkaar 
blijven doen en dan Gods liefde blijven zien! 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Geboorte 
Op 18 september is Floris Frederik Johannes Touwen geboren, 
zoon van Ferdinand en Ellen. De trotse ouders hebben op de 
geboortekaart deze teksten geplaatst: ‘Met jouw wangetje 
tegen het mijne fluister ik je naam. En ik dank de Schepper 
voor het wonder van jouw bestaan’. Floris is ‘gewild, gegeven, 
gedragen, geboren, geliefd’, zoals bovenaan de kaart staat. Aan 
het begin van zijn leven moest Floris helaas naar het ziekenhuis 
(er is voor hem ook voorbede gedaan in de kerk), maar nu is hij 
weer thuis en gaat alles goed. Ellen en Ferdinand, van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en Gods zegen 
gewenst als kersvers gezin!  
 

Bijbelgesprekskring 
D.V. is er op donderdag 17 okt. om 19:30-21:00 uur weer 
Bijbelgesprekskring in Pand 25. Het thema is deze avond: “God 
eren, hoe doe je dat?” Van harte welkom op deze avond, ook 
als je een vorige keer er niet bij was of een keer eenmalig erbij 
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wilt zijn. Het is handig om een bijbel mee te nemen en het 
maakt niet zoveel uit in welke vertaling dat is. 
 

Tot slot 
Op startzondag is afgekondigd dat ds. Hans Tiggelaar afscheid 
van onze gemeente neemt. Hij heeft met velen het geloof 
gedeeld in de afgelopen jaren en daar zijn we heel dankbaar 
voor. Door zijn inzet de afgelopen maanden had ik ook meer 
gelegenheid om beetje bij beetje hier ‘in te burgeren’. 
Gemeenteleden vanaf 85 jaar werden door hem bezocht rond 
hun verjaardag en vanaf 80 jaar gebeld. Ik hoop deze goede 
gewoonte over te nemen. Maar, mocht ik steken laat vallen, 
laat u het me dan weten?  
Hans en Geppy Tiggelaar wensen we zegen van God op hun 
plek in Nieuwleusen en daar waar ze dienstbaar mogen zijn. 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Afscheid 
In dit nummer zal ik voor de laatste keer iets in deze rubriek 
schrijven. Inmiddels zijn de vacatures in onze gemeente vervuld 
en is mijn bijstand niet meer nodig. Ds. Hoogstede heeft nu een 
periode tijd gehad om zich in te werken en bekend te worden 
in- en met- de gemeente. Dat betekent voor mij dat er een eind 
aan mijn werkzaamheden in Ommen komt per 31 oktober a.s. 
(Dat was tevens ook de einddatum van het contract van de 
aanstelling). Zoals u elders in dit nummer kunt lezen zal er op 
zondag 20 oktober afscheid genomen worden na de 
ochtenddienst. Daarna zal ik de vakantiedagen waar ik nog 
recht op had opnemen. Ik heb mij in het midden van de 
gemeente, zowel in de wijk Noord-West, waar ik het eerste jaar 
begon en waarnam als ds. Dorgelo op vakantie was, als in de 
wijk Zuid-Oost altijd welkom gevoeld. Ik ben God dankbaar dat 
ik mijn werkzaamheden in uw midden heb kunnen en mogen 
verrichten, al zal ik ook wel hier en daar steken hebben laten 
vallen, want geen mens is volmaakt toch…? Ik hoop dat mij dat 
vergeven wordt. Ik dank ieder die vertrouwen in mij had en 
voor u: weet dat alles wat u met mij gedeeld hebt, 
vertrouwelijk blijft. Het ga u allen goed onder de zegen van de 
Heer. 
Het is mij niet mogelijk om bij ieder in de gemeente langs te 
gaan en persoonlijk afscheid te nemen, daarom een hartelijke 
groet van mij en van mijn vrouw Geppy, die zich ook in Ommen 
altijd welkom gevoeld heeft. Ik hoop u op 20 oktober nog de 
hand te kunnen drukken. 

Een hartelijke groet van ds. Hans en Geppy Tiggelaar  
 
 
 
 

 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdiensten 
Op 20 oktober mag ik ’s ochtends voorgaan in Ommen in de 
Michadienst, voorbereid met de Werkgroep Kerk en Klimaat. 
Thema is ‘Kijken met de ogen van de a(A)nder’. Het gaat het er 
in de dienst om dat onze ogen worden geopend voor de ander, 
voor hen die niet gezien worden, de problematiek in onze 
eigen omgeving of verder bij ons vandaan waar we niet of 
amper bij stilstaan. We hopen dat iemand van Buurtzorg via 
een korte bijdrage onze ogen zal helpen openen voor wat er 
gaande is in onze eigen omgeving en voor wie aan onze 
aandacht ontsnapt. Aan de hand van Psalm 10 en Jona 3 zullen 
we proberen op het spoor te komen van hoe God naar ons, 
naar de ander, naar deze wereld kijkt. Hoe kan dit kijken van 
God onze manier van kijken (of wegkijken) veranderen? En dan 
gaat het ook over onze levensstijl in relatie tot het lot van de 
verre naaste. Aan de dienst verleent gospelgroep Metanoya uit 
Stadskanaal haar muzikale medewerking met eigentijdse en 
heel gevarieerde nummers. 
’s Avonds op 20 oktober is er om 19.00 uur in De Kern de 
jaarlijkse Taizédienst. Wederom met de bekende elementen 
van het zingen van mooie Taizéliederen, stilte, bijbellezing en 
de gelegenheid een kaarsje te ontsteken en een voorbede op 
te schrijven. Taizé Jaarthema: Samen Onderweg. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 23 oktober is het 50 jaar geleden dat Henk Welink en Mien 
Lammerink elkaar het ja-woord gaven. Een gouden jubileum! 
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods blijvende 
zegen toe! 
 

Startdienst 
Ik kijk terug op een mooie afwisselende Startdienst. Fijn om 
toen daarin 3 nieuwe collega’s naar voren te vragen die zichzelf 
nader voorstelden. 3 nieuwe jonge collega’s: dat belooft wat! 
 

Winterwerk 
Fijn dat alle door mij aangeboden activiteiten in het komende 
seizoen voldoende aanmeldingen hebben om door te kunnen 
laten gaan. De opgaven voor het bezoek aan het klooster 
bereikten al na 2 dagen hun maximum. Op dit moment vraag ik 
nog speciale aandacht voor de bijzondere film ‘Adam, waar ben 
je?’ op donderdagavond 14 november. Er is nog plaats. Voor 
nadere informatie: zie de gele Katern bij Kerkvensters van een 
paar weken geleden, de website en de PKN app (Winterwerk).  
Ik hoop dat er ook nog meer aanmeldingen komen voor de 
eerstvolgende activiteit: Het eerste van 4 Tafelgesprekken bij 
de maaltijd over het boek ‘Toegewijd Leven’ van Janse. 
Hieronder volgt nogmaals de informatie. 
 

Tafelgesprekken over ‘Toegewijd leven’ - 
Over recht doen aan al wat leeft 
Op 4 avonden kunnen we met elkaar in 
gesprek gaan over het boek ‘Toegewijd 
leven’ - Over recht doen aan al wat leeft  
van Sam Janse e.a. 
Van tevoren lezen we de hoofdstukken die 
betrekking hebben op het thema van die 
avond. Die zijn geclusterd rond: brood, bezit, 
leven en toekomst. We houden het in de 



6 

gesprekken dicht bij onszelf, waarbij vragen aan de orde komen 
als: Wat zijn de gevolgen van onze keuzes, hier en nu, dichtbij 
en ver weg qua levensstijl? Welke rol spelen geld en bezit in 
ons leven? Wat vergt het vandaag om toegewijd te zijn aan 
God en onze naaste? Het boek is zeer leesbaar en op de 
praktijk gericht en blijf dicht bij het dagelijks leven van wonen 
en werken, dienen en delen, vieren en veranderen, verlangen 
en verwachten. Zelf las ik het boek met veel plezier en het 
zette me aan het denken. Toen ik het las dacht ik direct: Daar 
wil ik graag met mijn gemeenteleden over praten! Van elkaar 
leren! Vooral omdat het boek ruimte geeft, nergens toe dwingt 
en ons juist vanuit ons christen zijn een aanzet tot gesprek wil 
geven. 
We beginnen de avonden met samen te eten. De maaltijd staat 
in het teken van duurzaamheid. Thuis maakt iedereen een 
gerecht (al dan niet met iemand samen) en neemt dat mee 
naar de kerk. Ik zal zelf de recepten (die 
heerlijk, gemakkelijk en duurzaam zijn) 
verdelen en laat me daarbij leiden door de app 
Fork Ranger (die kun je dus alvast installeren, 
of je nu mee doet of niet). Tijdens de maaltijd 
zijn we ongedwongen in gesprek over wat we 
gelezen hebben en over de gespreksvragen die in het boekje 
staan vermeld. We beginnen om 19.00 uur en we sluiten af om 
21.00 uur. 
24 oktober, 7 november, 21 november en 12 december 
Aanmelden zo spoedig mogelijk bij mij. 
 
Repair Café Ommen 
We hopen dat de eerste editie van het Repair Café Ommen in 
De Kern afgelopen zaterdagochtend goed verlopen is. De 
volgende bijeenkomst is op zaterdag 2 november weer van 
09.30-11.30 uur in De Kern. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Een nieuw begin 
Op zondag 22 september werd ik bevestigd als predikant. Dit 
vond ik een heel mooi en bijzonder moment. Het was een heel 
feestelijke dienst en het was mooi om bij zovelen de warme 
betrokkenheid bij de gemeente te mogen ervaren. Als gezin 
beginnen we zo langzamerhand onze draai te vinden in 
Ommen. De pastorie aan de Korhoenstraat voelt inmiddels 
echt als ons thuis! 
Het werk in de gemeente is voor mij nu echt begonnen. Het is 
allemaal nog wel wat onwennig en er komt veel op mij af, maar 
ik ga met veel plezier en enthousiasme aan de slag. Er zijn al 
verschillende vergaderingen en overleggen geweest, de 
voorbereidingen voor de gezinsdienst op 13 oktober lopen, ik 
heb kennisgemaakt met collega’s en ik ben begonnen met 
kennismakingsgesprekken. Het was ook fijn om meteen de 
stralende startzondag mee te maken.  
Afgesproken is dat voor het pastoraat in wijk 2 naast de 
contactpersonen en de ouderlingen ds. Wim den Braber tot het 
einde van dit jaar nog de eerst aangewezen persoon is.   
 

Speeddates 
In overleg met de kerkenraad heb ik het initiatief genomen om 
de kennismakingsgesprekken in de vorm van speeddates te 
doen. Iedereen in wijk 2 is van harte uitgenodigd voor een 

gesprek! De speeddates zijn korte kennismakingsgesprekken 
van 20 minuten per persoon, of 20 minuten per stel. De eerste 
gesprekken hebben inmiddels al plaatsgevonden.  
De gesprekken houd ik in De Kern. Hier ligt een intekenlijst 
waarop je kunt aangeven wanneer je wilt afspreken. De 
dagdelen waarop de gesprekken gevoerd worden, worden 
bekendgemaakt via de Kerk app en via Kerkvensters. De 
speeddates zijn een laagdrempelige vorm voor een eerste 
kennismaking en het is voor mij een ideale manier om in korte 
tijd veel mensen te leren kennen in de gemeente. Als het voor 
u of jou niet mogelijk is om bij mij langs te komen in De Kern, 
geef dit dan vooral aan, dan maken we een afspraak voor een 
bezoek aan huis.  
In de komende twee weken ben ik op de volgende momenten 
beschikbaar voor gesprekken:  
Maandag 14 oktober van 09.30-15.30,  
woensdag 16 oktober van 09.30-12.00 en van 19.15-22.00, 
maandag 21 oktober van 09.30-13.30 en  
donderdag 24 oktober van 09.30-15.30 en van 19.15-22.00. 
Opgeven voor een speeddate kan bij voorkeur via de lijst die in 
De Kern ligt, maar je kunt mij ook even appen of mailen om 
een afspraak te maken. 

Ds. Hans de Greef 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Kennismaking 
Ds. Hans de Greef roept u in dit Kerkvenster op om zelf het 
initiatief te nemen om nader kennis met hem te maken. Teken 
in, zou ik zeggen. Tot en met 31 december zal ik het pastoraat 
blijven doen, zodat hij en u alle ruimte krijgen om in alle rust 
nader met elkaar kennis te maken. We gaan dat voor de 
bewoners van Nijenhagen en omgeving doen op 15 november 
van 14.30-16.00 uur en voor Oldenhaghen en omgeving op 
maandagmiddag 25 november. Op zondag 29 december hoop 
ik afscheid nemen. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Clusterzorgcentra en aanleunwoningen 
Het aantal kerkgangers in de zondagse erediensten wordt er 
niet meer op, maar bij de weeksluiting in Oldenhaghen zijn we 
uit ons jasje gegroeid. Daarom komen we vanaf 4 oktober op 
de vrijdagavond niet meer bij elkaar in het wijksteunpunt maar 
in het zgn. Atrium. Het aantal bezoekers aan de weeksluiting 
nadert, inclusief de vrijwilligers, nl.de 70. 
Vanwege de rolstoelen en de rollators werd het zo vol in het 
wijksteunpunt, dat we, uit veiligheidsoverwegingen met elkaar 
hebben moeten besluiten voortaan in het Atrium bij elkaar te 
komen. De bezoekers zijn afkomstig uit Oldenhaghen zelf, het 
Hoefijzer, De Brug en De Hoekstee. 
Maar... we hebben nu wat extra hulp nodig bij het klaarzetten 
van de stoelen. Onze vrijwilligers die mensen vanaf hun kamer 
begeleiden en aanwezig zijn tijdens de weeksluiting behoren 
voor een groot deel tot de 70+ groep. En dan is tillen en slepen 
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van stoelen niet altijd meer mogelijk. Dus zoeken we wat extra 
handen. Na de startdienst hebben zich drie gemeenteleden 
gemeld om mee te gaan helpen. Wat zou het mooi zijn als we 
daar nog een tiental personen bij zouden kunnen vinden. Dan 
bent u eens in de maand aan de beurt om van 17.45-19.45 uur 
te helpen met het klaarzetten van de stoelen, aanwezig te zijn 
tijdens de weeksluiting en samen met de bezoekers een kopje 
koffie te drinken. Iets ook voor jongeren denk ik! Dus opa’s en 
oma’s, ouders, attendeer hen op deze vraag. Ze kunnen zich 
melden bij Alice van der Veen of Gerda van Es. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
 
Sinds september werk ik op woensdag en donderdag in 
Pand25. Dat is erg leuk. Op woensdagmiddag zitten er vaak 
mensen koffie te drinken die aan komen lopen. Laatst hoorde 
ik deze:  
 
Meneer 1: ‘Weet u waar de letter H voor staat in DHL?’  
Meneer 2: ‘Nou geen idee, ik zou het eens moeten opzoeken... 
weet u het wel?’  
Meneer 1: ‘Jazeker, die staat voor de L’ 
 
U begrijpt dat ik heel leuk werk heb. Daarnaast doe ik 
momenteel veel bezoekwerk onder leiders in het jeugdwerk. 
Misschien denkt u, leiders? Ja leiders. Mensen die leidinggeven 
aan een onderdeel van ons jeugdwerk. En het leuke is dat ze 
dat allemaal op hun eigen door God gegeven manier doen. En 
ik mag met hun in gesprek hoe ze dat doen. Prachtig om te zien 
hoe ontzettend veel leiders deze gemeente heeft. En de 
meesten zien zichzelf niet eens als leider, maar doen gewoon 
wat hun hand vindt om te doen.  
 
Nou, dit was het voor nu even. Mocht u mij willen ontmoeten 
of twijfelt u of u ook onderdeel kunt zijn in het jeugdwerk, in 
beide gevallen zit ik voor u klaar. Wilt u zeker weten dat ik er 
ben, app mail of bel me dan ff. Ik zit op woensdag en 
donderdag in Pand25. 

 Egbert-Jan Haselhorst 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
 

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 
zondagochtend 

Kindernevendienst  
en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag  
11 oktober  
19.15-20.15 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Zondag  
13 oktober 
09.30-10.30 

Bible Basics 
(basiskennis Bijbel) 
(groep 7 en 8) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Zondag  
13 oktober 
09.30-11.00 

Tienerdienst  
(12-18 jaar) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

Dinsdag  
15 oktober  
19.00-20.00 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8)    

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
18 oktober  

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

19.15-20.15 

Maandag  
21 oktober 
19.00-20.00/ 
20.30 

Catechisatie  
(12 t/m 15 jaar) 

De Kern 

Dinsdag  
22 oktober  
19.00-20.00 

Wikiclub Witharen/ 
Vinkenbuurt  
(groep 5 t/m 8)   

Gebouw Irene, 
Witharen 

Vrijdag  
25 oktober  
18.30-19.15 

Kinderkoor  
‘Een vrolijk geluid’ 
 

De Kern, 
bovenverdieping 

Vrijdag  
25 oktober  
19.15-20.15 

Club N-joy Ommen  
(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Zondag  
26 oktober 
18.00-21.00 

I Believe?!  
(Gespreksgroep 
16+) 

Pand25 
(Brugstraat 25) 

 
Actie Decembertas  
Ook in Ommen leven gezinnen en dus ook kinderen in 
armoede. Voor hen is de decembermaand vaak een maand als 
alle andere. De kinderen van deze gezinnen krijgen meestal 
geen cadeautjes voor Sinterklaas of iets extra’s tijdens Kerst, 
omdat het geld er niet is.  
Vanuit PKN Ommen willen wij samen met de NGK en de 
Evangelische gemeente in Ommen deze kinderen een 
‘decembertas’ aanbieden. Deze tas proberen wij (via 
sponsoren) te vullen met leuke spullen, kaartjes voor een klein 
uitstapje, tijdschriften/doe boekjes, speelgoed en eten of 
drinken. Met deze decembertas kunnen wij deze kinderen toch 
een extraatje geven om met een vrolijk gevoel de kerstvakantie 
in te gaan en door te komen. We richten ons op kinderen in de 
basisschoolleeftijd, dus 4-12 jaar. We hebben alle basisscholen 
in Ommen gevraagd om mee te werken aan deze actie. Via de 
scholen kunnen gezinnen zich opgeven of opgegeven worden. 
De scholen delen vervolgens de tassen uit. 
Als u sponsor wilt zijn voor de inhoud van de tas of meer 
informatie wil, dan kunt u  
 naar jeugddiaconaat@pkn-ommen.nl. 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
29-09 Dhr. H. van Elburg 
 Dhr. H. Timmerman  
06-10 Mw. L. Muskee-Snijder 
 Fam. Reurink 
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Vinkenbuurt 
29-09 Dhr. en mw. Feddes 
06-10 Dhr en mw. Heusinkveld 
 
Gereformeerde kerk 
18-08 Dhr. J. Makkinga 
25-08 Mw. G. Bremmer-de Lange 
01-09 Mw. T. Boomgaart-Oenema 
08-09 Dhr. G. Veerman en mw. M Visscher 
15-09 Mw. H. Wermink-Lamberink 
22-09 Ds. en mw. H. de Greef en kinderen 
29-09 Mw. F. Haasjes-Schieving 
 
Witharen 
29-09 Dhr. J. Hoekman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
23 oktober Sectie ontmoetingsavond Gk/Hg 
Betreft: wijk 1 sectie 10 en 13 van de Gereformeerde kerk en 
omgeving Varsen, Balkerweg, Weth. Petterweg, Tussenweg, 
Ommerkanaal, Hardenbergerweg, Haven Oost en West 
(gebied) van de Hervormde gemeente. 
Dit jaar hebben we weer een sectie/ontmoetingsavond kunnen 
organiseren bij de familie Ningbers in Varsen. En zeg nu zelf, 
wat is er mooier als van de PKN-kerken in Ommen straten en 
buurtschappen samen komen. Samen ontmoeten, samen eten, 
samen luisteren naar een onderwerp dat ons kan raken. 
We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Na het 
eten is het de beurt aan de commissie Kerk en Klimaat. 
Regelmatig komen we berichten tegen of kunnen we 
deelnemen aan activiteiten van deze werkgroep. Waar staat 
deze werkgroep eigenlijk voor? Wie zijn de leden? Waardoor 
worden ze gedreven? Wat is de Kern van het door de 
kerkenraad vastgestelde beleids- en werkplan van waaruit deze 
groep werkt? Leden van de commissie komen de motivatie en 
activiteiten toelichten en willen graag in gesprek met de 
aanwezigen om elkaar te inspireren. Via een brief is iedereen, 
die in de sectie 10 en 13 van Gereformeerde kerk en de 
genoemde straten van de Hervormde gemeente woont, 
uitgenodigd. Heeft u nog niet gereageerd, tot 14 oktober kunt 
u zich nog aanmelden. We zien er naar uit u te ontmoeten. 

Roel Timmerman 
 
!! Secret Sisters !! 2.0 
We gaan - op verzoek - Secret Sisters herhalen. 
Ben je een vrouw tussen de 18 en 100 jaar? Vind je het fijn om 
iemand te bemoedigen en iets voor diegene te doen? Dan 
hebben wij Secret Sisters voor jou! Het hoeft je niet veel tijd te 
kosten, maar het heeft wel veel impact! En... het is geheim. 
De bedoeling is dat je gedurende 5 maanden 1x per maand iets 
leuks voor iemand doet. Dat kan zijn een kaartje of bv. een 
handgeschreven briefje sturen, een klein cadeautje bedenken 
en ook voor diegene bidden en haar bemoedigen. 
Een ander doet dat dan voor jou. Dat wordt geregeld d.m.v. 
lootjes. Maar... je maakt jezelf niet bekend! De deelnemers 
blijven geheim voor elkaar. Pas op de afsluitende avond maken 
de deelnemers aan elkaar bekend wie ze getrokken hebben. 
Daar maken we dan een feestje van! Durf je het aan? 
Geef je dan voor 23 oktober op bij: Plonie Jelsma of  
Nelly van Lenthe. Heb je vragen? Bel dan Joaline Breteler 
Nadat je je hebt opgegeven krijg je meer informatie. 
We zouden het heel erg leuk vinden als u/jij meedoet !  

Nelly van Lenthe, Plonie Jelsma en Joaline Breteler 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Bericht van de kerkenraad 
Op startzondag is de mededeling gedaan dat besloten is het 
contract met ds. Hans Tiggelaar na 31 oktober niet te 
verlengen. Beide pastorale teams hebben een eigen predikant 
en gebleken is dat dit voldoende is om het pastorale werk 
binnen de teams op te pakken. Daarnaast wil ds. Tiggelaar 
niemand voor de voeten lopen.  
Ds. Tiggelaar heeft ons als gemeente gedurende 4 jaar, naar 
volle tevredenheid, pastoraal ondersteund. Als Hervormde 
gemeente zijn we dankbaar dat we van zijn diensten gebruik 
mochten maken. We zijn hem dan ook heel veel dank 
verschuldigd voor alles wat hij voor onze gemeente heeft 
gedaan.  
Ds. Tiggelaar zal op 20 oktober afscheid nemen van onze 
gemeente. Bij de ochtenddienst zal hier dan aandacht aan 
worden geschonken. De officiële verbintenis eindigt dan, maar 
uiteraard blijven Hans en Geppy Tiggelaar van harte welkom in 
ons midden. 
Als Hervormde gemeente willen we ds. Tiggelaar graag een 
aandenken aan zijn periode in Ommen meegeven. Wilt u hier 
een bijdrage aan leveren dan kunt u dat doen door uw bijdrage 
te storten op het bankrekeningnummer van de Hervormde 
gemeente NL54 RABO 0373 7266 00 onder vermelding van 
‘afscheid ds. Tiggelaar’. 

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen, Emslandweg. De verkoopopbrengst komt 
ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
08-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 206,30 € 223,34 € 127,06 
 
15-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 114,21 € 113,20 € 92,75 
Ommen HA € 225,72 
 
22-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 131,77 € 194,02 € 105,73 
Vinkenbuurt 22,75 23,85 
Kerk Vinkenbuurt 25,27 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 en € 20,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 11,40 via mw. Limbeck 
€ 50,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de bloemen  
€   3,00 via mw. A. Koezen 
€ 10,00 via mw. J. Meijerink 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Namen voor de nieuwe beroepingscommissie 
We kunnen terugkijken op een mooie dienst waarin dominee 
Hans de Greef is bevestigd en zijn intrede heeft gedaan. Hij is 
inmiddels al volop aan de slag in onze gemeente. Daarmee zit 
het werk voor de beroepingscommissie erop en willen we hen 
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ook danken voor alle tijd en inzet die ze in het beroepingswerk 
hebben gestoken. 
Toch willen we als Kerkenraad ook weer een nieuwe 
beroepingscommissie instellen, omdat volgend jaar zomer onze 
predikant Kest Jelsma met emeritaat gaat. De 
beroepingscommissie zal een afspiegeling zijn van onze 
gemeente. U kunt namen doorgeven van gemeenteleden die u 
geschikt vindt voor de beroepingscommissie, graag met een 
korte toelichting waarom deze persoon / welke doelgroep deze 
volgens u vertegenwoordigd (mag in steekwoorden of 1 zin). 
Dit kunt u sturen naar: geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 

Met groet, hartelijk en vriendelijk, 
Gerko Warner 

 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Plaatselijk 
 
22 oktober Samen koken en eten met de mannengroep,  
Tijdstip:18.00 uur 
Ook voor de mannen is ruimte in het Vechtgenotenhuis. 
Ben je (ex)patiënt, naaste van, of heb je je partner verloren, 
dan ben je van harte welkom bij dit soort activiteiten . 
Tijdens deze activiteit is er zeker ruimte voor ontspanning en 
persoonlijke gesprekken. Er zijn kosten aan verbonden. 
Opgave: voor 19 oktober via  activiteiten@vechtgenoten.nl 
of via Karel Hogenkamp. 

Henrik, Hans en Karel 
 
26 oktober Concert ‘Romanza, van Rieu tot aan Lemelerveld’ 

Sopraan Donij van Doorn, vaste 
sopraan van André Rieu 
verzorgt een concert in de in 
WH Zwart Hal, Grensweg 17, 
Lemelerveld. 
Samen met de bekende organist 

en pianist Arjan Breukhoven brengt zij het concertprogramma. 
Acht jaar lang reisde Donij als sopraansolist de wereld rond 
met André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest.  
Het volledige programma vindt u op onze website: 
www.huetink-royalmusic.nl. Reserveren is gewenst.  
 
27 oktober Berichtje van de werkgroep Inclusiviteit 
Beste gemeenteleden, 
Op deze zondag hebben we gepland naar de Roze dienst te 
gaan in Amsterdam. Deze wordt gehouden in de Oranjekerk 

(PKN) in Amsterdam-Zuid. Inloop 
vanaf 14.15 uur. De dienst begint 
om 15.00 uur. 
Wat kunnen we verwachten? Dat 
weten we nog niet echt.  
We hebben positieve verhalen 
gehoord dat dit fijne en warme 
bijeenkomsten zijn, waar mensen 
met een LHBT-achtergrond ervaren 
dat ze zichzelf mogen zijn. Dus daar 
willen we graag meer van weten! 
Meer informatie vind je op de 

website. https://erv.amsterdam/ 
Wie ook belangstelling heeft, is van harte welkom om met ons 
mee te gaan. We rijden samen met meerdere auto’s of kiezen 
voor een groepsticket voor de trein. Heb je belangstelling dan 
kun je dat doorgeven aan Jolanda van Beesten,  

Werkgroep Inclusiviteit,  
Jolanda van Beesten, Herman van Dijk, Nelly Jonkers,  

Wieb en Brigitte van der Veen 
 
 

Kom d’r in Ommen 
Dit is er voor mensen met lichte geheugenproblemen/ 
dementie. Ontspanning, ontmoeting en gezelligheid zijn de 
kernwoorden. Mantelzorgers krijgen, als daar behoefte aan is, 
de ruimte over hun situatie te praten. Partners, familieleden, 
vrienden en bekenden zijn ook welkom. We gaan uit van uw 
wensen en behoeften; we werken vanuit wat mogelijk is. 
Kom d’r in Ommen is een gezellige plek om te ontzorgen, 
samen te komen en advies te vragen. De toegang is gratis. 
Wanneer: elke maandag van 10.00–12.00 uur 
Locatie: Ontmoetingsruimte De Kern 
Contact: Evenmens Ommen, ℡0529-820996; 
info@evenmens.nl 
 
Geldzorgen? Geldproblemen? 
1 op de 6 mensen schaamt zich voor zijn of haar 
geldproblemen. Zowel jong als oud. Je praat er niet zo 
gemakkelijk over. Geldzorgen of de eindjes niet aan elkaar 
kunnen knopen in de maand, kan te maken hebben met 
ingrijpende gebeurtenissen als ziek worden, een scheiding,  
betaalbaarheid huur en zorgkosten, geen perspectief op werk, 
veel ziekmeldingen, eenzaamheid en zoveel meer. 
Schuldhulpmaatje.nl/Ommen werkt ruim 1,5 jaar in Ommen. 
Onze getrainde maatjes pakken uw of jouw geldzorgen aan: 
gratis en zonder oordeel. De maatjes helpen je om financieel 
beter in balans te komen. Maak een afspraak: bel Jeannet 
of kijk op schuldhulpmaatje.nl/ Ommen. 
Diakenen, ouderlingen en contactpersonen zijn ook op de 
hoogte van Schuldhulpmaatje. Deze instelling/stichting is 
voortgekomen uit een gezamenlijk initiatief van de diaconieën 
van alle kerken in de gemeente Ommen. 

Namens de stichting, Klaas L. Schaap, voorzitter 
 
Inzamelactie luiers voor Lesbos 

Wat betekent het voor een moeder als ze 
geen luiers heeft voor haar kindje? Wat 
doet het met iemand die incontinent is, 
maar geen incontinentiemateriaal heeft? 
Situaties waar mensen op de vlucht vaak 

mee te maken krijgen. Met de landelijke actie Luiers voor 
Lesbos wil Christian Refugee Relief (CRR) stress, onzekerheid en 
schaamte wegnemen. Omdat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan. 
Voor het vijfde jaar op rij organiseert CRR daarom de landelijke 
actie Luiers voor Lesbos. Van 1 t/m 31 oktober worden zoveel 
mogelijk luiers (maat 4, 5, 6), billendoekjes, billenzalf, 
maandverband en incontinentiemateriaal ingezameld.  
De ingezamelde goederen worden met de hulptransporten van 
CRR naar Griekenland, Oekraïne, Bosnië en Servië gebracht. Via 
lokale partnerorganisaties worden de luiers vervolgens 
uitgedeeld 
Steun kinderen en mensen op de vlucht! Meedoen is 
eenvoudig: koop één of meer van deze items en lever ze in bij 
een van de inzamelpunten hier in Ommen of doneer! 
Fam. Hoogland, Klaproosstraat 48 
Fam. Prins, Chevalleraustraat  97 
Fam. Waardenburg, Groenling 4 
 
P.S. 
Graag brengen we ook de doorlopende kledinginzameling weer 
onder de aandacht: kleding, zoals jassen, truien, broeken,  
T-shirts, schoenen, sjaals, mutsen, handschoenen, altijd van 
harte welkom. Alles schoon en niet kapot of versleten. Het 
inzameladres voor kleding in Ommen is: Fam. Horstede. 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we bidden dat de Heilige Geest ons kracht zal 
geven om met onze naaste te delen in vreugde en 
verdriet en om te getuigen van Gods liefde in alles wat 
we doen.  
Laten we God danken voor Zijn bijzonder mooie 
schepping waarvan we mogen genieten. Laten we 
bidden dat een ieder zijn verantwoordelijkheid zal 
nemen om zorgvuldig met de aarde om te gaan. 
Laten we bidden dat we vanuit dankbaarheid voor 
Gods genade voor ons, anderen niet snel zullen 
(ver)oordelen, maar genadig zullen zijn naar de 
mensen om ons heen. 
Laten we bidden voor alle jongeren. Dat ze in deze 
wereld vol verleidingen, Gods leiding voor hun leven 
zullen zoeken en zullen mogen vinden.  
Laten we bidden voor alle christenen die te maken 
hebben met vervolging. Bid om Gods nabijheid en 
kracht om vol te houden.  
Laten we bidden om Gods nabijheid en kracht voor 
iedereen die te kampen heeft met ziekte, moeiten, 
zorgen of verdriet.  
Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en 
altijd om ons heen is. Laten we bidden dat we dat 
steeds meer zullen gaan beseffen. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende  
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 25 oktober. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 15 oktober voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
E-mail: 
(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
 

IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman 
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
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Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner ℡ 06-24492721 
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind ℡ 06-22216395 
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje 

 

 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander 

Groet, Willemien Eilander 
 

Oplossing puzzels voor de liefhebber  

Kerkvensters 28 juni  
1. Damascus, 2. Elisabeth, 3. Paulus, 4. Rebekka, 5. Onesimus, 
6. Tessalonika, 7. Efod, 8. Sanballat, 9. Thyatira, 10. Amos, 11. 
Naboth, 12. Timna, 13. Simon, 14. Eden, 15. Klaagliederen, 16. 
Eli,17. Ruben, 18. Karmel; DE PROTESTANTSE KERK  
 
Kerkvensters 19 juli  
1. 2 vissen,2. 27 boeken, 3. 3e dag, 4. 10 geboden, 
5. 12 manden, 6. 8 mensen, 7. 20 jaar, 8. 3 doden, 
9. psalm 88, 10. 5 bijbelboeken, 11. 40 jaar, 12 12 verspieders, 
13. 90 jaar, 14. 140 jaar, 15. Psalm 119, 16. 7 dagen, 17. 3 jaar, 
18. 2 verspieders, 19. 13 bijbelboeken, 20. 8e dag,  
21. psalm 42, 22. 12 stenen; Totaal 666  

Kerkvensters 9 augustus  

   

1. Haran, 2. Eli, 3. Elisa, 4. Rachab, 5. wonderboom, 6. Izebel,  

7. Jaël, 8. Simson, 9. Marcus, 10. Ikabod, 11.Josia, 12. David,  

13. Eunike, 14. Wolkkolom, 15. Egypte, 16. Gamaleël. 

Heer wijs mij de weg.  
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Jonge gezinnendienst  

 

 

 

 

 

 

 

  
Zondag 13 oktober 09.30 uur 

Gereformeerde kerk 
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